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5.10.1976 günü olağanüstü toplanan DİSK Yönetim Kurulu ve Başkanlar Konseyinde, DİSK Genel Başkanı Kemal TÜRKLER toplantıyı açış konuşmasında özetle 


Şunları söylemiştir : 


Hayat pahalılığını, işsizliği, ağır vergi yükünü arttırdığı, «bu Anayasa ile memleket idare edilmez» dediği, Danıştay kararlarını odinlemediği, isçi, öğretmen ve öğrencilerin kanına girdiği için MC yönetimi yasa dışına düşmüş- tür. 


MC'ye karsı oluşan emekçi halk muhalefeti bilinçlenip güçlendikçe, MC'nin başı ve ortakları bu gelişimi durdurmak için ellerindeki tüm baskı olanaklarını demokrasi güçlerine, halkımıza karşı kullanmaktadırlar. 

MC, 1977 Genel seçimle- 


16 EYLÜL 
BURJUVAZİYE DERS OLSUN 


MADEN-İŞ 


15-16 Haziranların, 1 Mayısların yaratıcısı olan işçi sınıfımız, şanlı mücadele tarihine, zaferle sonuçlandırdığı 


16 Eylül direnişini de ekledi. 


Sermayenin en gerici, kanlı ve şöven iktidarı demek olan faşizmi baş düşman olarak gören işçi sınıfımız, bu iktidarı kurmada somut bir adım olarak getirilmek istenen DGM yasasına karşı başlattığı anayasal mücade- 


leden başarıyla çıktı. 


6 gün boyunca yüzbinlerce metal işçisi, tekstil, lâstik, petro-kimya, genel hizmetler ve bilumum sanayi işçileri, söz ve karar sahibi olma ilkesi ışığında anayasal temel direniş hakkını kullanarak, sınıfsal ve toplumsal gücünü gerici çevrelere kanıtladı. 

Tüm ilerici, yurtsever kuruluş'ar ve aydınlar, işçi sınıfının bu soylu mücadelesine omuz verdi. İşçi sınıfına ve o'nun sınıf ve kitle sendikal örgütü DİSK'e olan sgygınlıklarını bir kez doha yineledi. 


Devamı 7. sayfada 


SAYI :80 


MADEN-İŞ 


rinde halkımızın özgürce oy kullanmasını engelleyerek bu aşırı sömürü, aşırı kâr ve aşırı zulüm düzenini pekiştirmek amacıyla Devlet Güvenlik Mahkemelerini çıkarmak istiyor. Yine aynı amaçla, Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı çıkan işçilere, sendikacılara, öğretmen ve memurlara, yazar, sanatçı ve gazetecilere, hukukçulara, parlamenterlere karşı savaş ilân ediyor. MC, kendisi gibi düşünmeyen. ve kendisine karşı mücadele eden herkesi vatan haini göstererek, anarsiyi, karışıklığı, bunalımı , körüklüyor. 

Emekçiden yana ilerici bir iktidarın kuru'masını önlemek: amacıyla, bövle bir iktidar isteyen işçileri, memur ve öğretmenleri siyaset yapmakla suçlavarak. ülkede kend's'ne ve bu sömürü, talon düzenine karsı olon her türlü düsünce. evlem ve örgütlenmeye hayat hakkı tanı mak istemiyor. Bu nedenle MC yönetimi hızla büyük sermayenin daha açık diktatörlüğüne dönüşüyor. 
Öğretmenlerimiz. sömürüsüz ve özgür bir toplum düzeninden yana oldukları iç.n MC'ye ve DGM'ye hayır diyorlar. MC ve DGM'ye hayır dedikleri için MC öğretmenleri kıyıma uğratiyor. MC, kıyımın etkisiz kaldığını görünce daha da azgınlaşıyor. MC, öğretmenleri demokrasi sa- 
"Devamı 7. savfada 


nın söz ve karar sahibi olma» ilkesini bir kez daha uyguluyorlar. 


DİSK üyesi işçiler, İşveren Sendikalar Konfederasyonu ile ona bağlı MESS ve diğer işveren sendikalarının işten attıkları sendika temsilcilerine ve işçilere sahip çıkıyorlar. 

DİSK üyesi işçiler, DGM'ye hayır dedikleri için isten atılan arkadaşlarına yardım kampanyası açtılar. 


İşçiden işçiye bağış kampanyası DİSK'in örgütlü olduğu tüm fabrikalarda yayılıyor. Bu kampanyayı güçlendirmek tüm DİSK üyesi işçilerin önde gelen görevidir. 

İşçiden işçiye bağış işten atılan kardeşlerimizi o açlığa mahküm etmek isteyen büyük işverenlerin bu işçi düşmani oyununu bozacaktır. 

İşçiden işçiye bağışın her fabrikoda hemen o örgütlenmesi DİSK'i güçlendirecektir. 
Fabrikalarda DİSK üyesi işçiler, işverene yazdıkları mektuplarda birer yövmiye'lerinin veya ücretlerinin bir bölümünün işten atılan arkadaşlarına bağış için DİSK'e gönderilmesini istiyorlar. 


BİRLİK- DAYANIŞMA | KAMPANYASINI GÜCLENDİRELİM! 


DİSK üyesi işçiler «taba-. 


` silcileri için açılan bağış kam- 


“ silcilerinin en büyük güvən- 


Birlikten 


Kuvvet 
Dogar 


Almanya'daki, Fransa'daki, gurbetteki pek çok işçi kardeşimiz işten atılan DİSK üyesi işçiler ve sendika tem- 


panyasına katılıyorlar. 

Emekli işçiler, öğretmenler, memurlar, ilerici aydınlar DİSK'e bağışta bulunarak işten atılan DİSK üyesi işçilerle ve böylece işçi sınıfıyla dayanışmalarını somutluyorlar. 

TÜRK-İŞ üyesi işçiler, işçi sınıfı haini yöneticilerine rağmen DİSK üyesi işçiler için bağış topluyorlar. 

İşçiyi işçiden başkası kurtaramaz, işten atılan DİSK işyeri işçileri ve sendika tem- 


cesi DİSK ve işçi sınıfıdır. 
BAĞIŞ KAMPANYASINI her fabrikada örgütleyelim, İŞÇİDEN İŞÇİYE BAĞIŞI GELİŞTİRELİM, GÜÇLENDİ-RELİM. 
işverenlerden birer yövmiyemizin veya ücretimizin bir bölümünün DİSK'e gönderilmesini isteyelim. 
İşverenlerin işçi ve demokrasi düşmanı saldırılarını boşa. çıkarmak için birlik ve dayanışmamızı pekiştirelim. 
MC ve DGM'ye hayır demenin en güzel yollarından birisi de bu bağış kampanyasını yaygınlaştırmaktır. 


GÜÇLÜYÜZ 


İşten Atılan 
SEYDA BAKIR 

o Net Cıvata 
Eski Baştemsilcisi 


Ben işverenlerce işinden tazminatsız olarak çıkarılan yüzierce işçiden biriyim. Demokrasi mücadelesinde, Özgürlük mücadelesinde, ek- 
. mek mücadelesinde işten çıkarmalarla, hapislerle, DGM’ lerle bizi korkutmak isteyen işverenler size sesleniyorum. 
Halktan, işçiden yana yüzlerce kanun yıllarca meclislerden çıkmazken DGM'nin peşine düşenler sözüm sizedir. Öyle işten atmalarla, aç bırakma tehditleriyle bizi sindiremezsiniz. Beni işten atıp üç koymak istediniz. Ama 


biz binlerce, yüzbinlerce işçi- 


yiz, milyonlarca emekçiyiz. 
İşçi kardeşlerimiz birbirimize sımsıkı kenetlendik. Sendikamız bu zor günümüzde yanımızda. Sendikamızın güvencesiyle, işçi kardeşlerimizin dayanışmasıyla işçilerin her türlü baskıları boşa çikardığım göstereceğiz. Bizi aç bırakmak isteyenler bilsinier ki biz kendi ekmeğimizi kendi alnımızın teriyle kazamrz. Biz çalışmasak tezgâhları, tornaları kolaysa işletsinler bakalım. 

Biz işçiyiz. Biz güçlüyüz. 
İşçiler omuz omuza dayanışma içindeyiz. Kardeşlerimizi aç komayacağız. İşverenler '|' muradlarına eremeyecek. 

Yaşasın işçi sınıfı! 

Yaşasın işkolumuzun devrimci sendikası Maden-İş! 

Yaşasın devrimci kenfederasyonumuz DİSK. 


MADEN-İŞ /sayfa 2 


PATRONUN l sE> 
Sayın Atilla Uzunce - zar 

İş akdinizin feshedil - mesi ile doğan alacağınız 1081, 63 TL, 'sıdır. An cak daha önce Şirketimiz den avans olarak çektiğiniz meblâğdan kalan 1200 
TL. 'lik borcunuzdan dolayı, aradaki fark olan 118.37.—TL.'sını müm - kün olan en kısa zamanda bizzat gelerek veya posta havalesiyle Şirketimiz veznesine ödemeni 

zi rica ederiz. 


MAKO Sanayi ve Ticaret Muammer Topaloğlu Personel Müdürü 

(İmza) 


ADAN SESLEI 


MAKO Elektrik San, ve Tic, A.Ş. 
Fabrika Müdürlüğüne BURSA 


İŞÇİNİN SESİ 


İlgi: 30.9.1976 gün ve 0684/76-171 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızda iş akdimin feshi sonucu şirketinizden doğan alacaklarımın,daha önce şirketi - 


5.10.1976 


nizden avans olarak aldığım 1200 TL. borcu karşılamadığı, şirketinize 118.37 (Yüz onsekiz lira 37 
kuruş) borçlu olduğum bildirilmektedir. 


Ancak, hiçbir yasal nedene dayanmadan iş akdimin ihbarsız ve tazminatsız ve tek taraflı 


olarak şirketinizce feshedilmiş olması sebebiyle, yaklaşık 60.000 TL. tutan yasal mahrum edilmiş bulunmaktayım. 


haklarımdan 


Ayrıca, işverenler ve onların sendikası MESS tarafından kara listeler hazırlanarak bizle 


re iş verilmemesi ve ailelerimizle birlikte açlığa mahkum edilmemiz buyruğu çıkarılmış bulunmak tadır, i i À 


Hiç bir yargılama yetkisi bulunmayan MESS ve ona bağlı işverenler kendilerine göre yargılama 


larını yapmışlar bizleri ailelerimiz ve çocuklarımızla açlığa işsizliğe mahkum etmişlerdir. 


Bir işçi olarak aldığım avans ve borcumu inkâr etmiyorum, Her şeyden önce,işçilik ahlâk 


ve onurum buna engeldir, 


Ancak, gerek işyeriniz ve gerekse diğer işyerlerinde sayenizde iş bulamıyan ve emeğinden 


gayri satacak hiçbir şeyi bulunmayan bir işçinin bu borcu başka hangi yolla ödeyeceğini de siz - den duymak isterim. 


Yasal haklarımı gerek kendim ve gerekse bağlı bulunduğum Sendikam eliyle koğuşturacağım, an 


Adres : 
Çekirge Süleyman Sok, No.25 
BURSA Tel: 11617 


İŞTEN ATILAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ 


Aksan işyeri baştemsilcisi MEHMET MIHLACI 


Gerici egemen güçler, MG eliyle işçi mekçi halkımıza DGM'yi da yatıyor. Bu mahkemeler eliyle işçilerin, emekçilerin özgürlükleri kisıtlanacak, ek meğine el konulacak, en ufak bir hareketinde işinden atılacak, hapse tıkılacak, patronlar da kârlarına kâr katacaklardır. Türkiye işçi 


sınıfı kararlı, etkin tepkisiyle DGM'lere karşı koyuyor. 


DİSK, işten atılan arkadaşlarımızı güvence altına alıyor. 

Demokrasi daha ileri mücadeleler için 


` ve Türkiye İşçi Sınıfının da- 


ha ileri boyutlarda eylem birliğini gerçekleştirebilmek için tabanda. biz üyelere önemli görevler düşüyor. Yurt dışındaki işçilerden ve onların ¿örgütlerinden gelen yardımlar konfederasyonumuza ulaşıyor. Yurt içinde ilerici 


demokratik örgütler kampan yaya katılıyor. Bu günlerde bizde Aksan Fabrikası işçi- 


Onlardan Haber Geldi o Oradân e 
Onlardan, 


sınıfımıza ve &- 


savaşımında, 


leri olarak bu ay fabrika mü dürlüğüne O dilekçeler vererek DİSK'in sosyal dayanışma fonuna kesilmek üzere ve arkadaşlarımız işe alınıncaya kadar sürecek sosyal dayanışmaya karar verdik DİSK üyesi işçiler olarak güncel görevimiz işten atılan arkadaşlara her açıdan destek olmak, onlara mad- di yardım sağlamak, bu konuda geniş bir bağış kam- 


- panyası açmaktır. 


Bu mücadelede. sermayedarlara, onların sermayenin uşüklığını yapan sarı sendikalara, uzlaş macı görüşlere karşı dimdik, omuzomuza direnmeliyiz. 

Savaşımımız emekçi halkı mıza karşı, demokrasiye ve anayasaya karşı olan, aşimıza, ekmeğimize göz koyan MC demokratik ve anayasal yoldan düşürülünceye ve yerine demokratik ve hakltan yana bir iktidar kuruluncaya kadar devam ede 


“cektir. 


Gömlekleri Kirli Değil Çatık Değilmiş Kaşları Yalnız Biraz Uzamış Traşları 


"Yandık!" Dememişler Dayanmışlar Biliyorum. 


iktidarına, ! 


| geleceğinizle. 


| atıldıysa yine onun 


cak bu arada benden istediğiniz Yüz onsekiz lira 37 kuruşu ödeyebilmek için işyerinizde bana TL, bir iş verilmesini ve sizden aldığım borcu bu yolda ödeme olanağı vermenizi istiyorum. 


118.37 


Atilla Uzüncezar 
(İmza) 


EMEKÇİ i KADIN 


KOCANIZA 


İşten Atılan | 
CEVRİYE ELBİR 


' Elektronal 
DESTEK OLUN pi bastemsilcisi 


İşçi kardeşlerim, işten atılan işçilerin eşleri, bacılar, Patronlara karşı verdiğimiz mücadelede, işten atılmak bizi güçsüz bırakmadı. Yalnız değiliz. Sendikamız. kon federasyonumuz, binlerce iş çi kardeşimiz bizimle omuz omuza. 

Bacılar, mücadelede yılmayalım, çekinmeyelim’ İşten atıldığımız için çekeceğimiz sıkıntı geçicidir. Bu mücadele sonunda bizim için, bütün işçi kardeşlerimiz için, haklar, kazcnımlar elde Duyduk ki DİSK 


edeceğiz. 
üyesi işçiler, bizler için ba- 


ğış kampanyası başlatmışlar. Birlik - Dayanışma kampanyasına katılmakla sınıfsal göreviğrini yerine getiriyorlar. 

İşçi eşleri, 

Direnen kocolarınıza destek olun. Onlarla birlikte mü cadele edin. Onun faşizme karşı verdiği savaşım sizin çocuklarınızın geleceğiyle, evinizde koy nayan tencereyle ilgilidir. Bu güne kadar katlandığınız yüzlerce sıkıntıdan, çekilmez hayat pahalılığından. patron 


ların beyliğinden kurtulabil- 


mek, insan gibi: yaşanacak bir dünya kurmak için mücadele ediyor kocanız. İsten içindir. 
Kocanıza yardım edin. Kocası işten atlan komşularıniza yordim elini uzatın. Ten cereleriniz ortak kaynasın. 
Kendi çocuğunuza bökar gi bi bakın onların çocuklarına. 


Bu mücadele; tüm işçilerin, emekçilerin hak mücadelesi dir. Kadın, erkek, çoluk, ço cuk birlik olalım. 

Patronlar, 

Siz azsınız, biz ise milyon larcayız. Doğurduğumuz, bü yüttüğümüz çocuklarımızın, saçımızı süpürge ettiğimiz kocalarımızın, biz çalışan ka dınların alınterlerini artık sömüremeyeceksiniz. Ensemize vurup lokmamızı alamayacaksınız, Kocalarımızla, çocuklarımızla o dikildik 'kar-| şinıza. Bu dünya sade sizin değil. Değirmenin çarkı hep sizden yana dönmez. 

İşçi kardeşler, bacılar, işçi eşleri. işçi anaları, 

Ekmeğimiz, Oo hürriyetimiz, için mücadeleyi sürdürelim mücadele içindeki yakınlarımıza destek olalim, kardeşlerimize omuz verelim. Bul mücadele hepimizin. Bu mü cadelede . sıkıntılara göğüs gerelim. İşsiz kolan kocamı-Za kızmayalım. Bilelim ki suç işverenlerin. Bilelim ki yılmak yok olmak demektir. 

Bilelim ki korkmak yok ol mak demektir. 

Bilelim ki mücadeleden kaçmak, işçi Sınıfına ve halkımıza ihanet demektir. 

Kahrolsun bizi sömüren patronlar. 

Kahrolsun baskı tedbirleri 

Yoşasın işçi sınıfının mücadelesi. 

Yaşosın güçlü sendikamız Maden-İş 

Yoşasın işçiden yona tek Konfederasyon DİSK. 


İİSTEN ATILAN BÜTÜN ÜYELERİMİZ 


SENDİKAMIZIN GÜVENCESİ ALTINDADIR 


Sendikamız Genel Yürütme Kurulu, işten atılan üyelerimize 


Cengiz 


Sendikamız Yürükte Kurulu son gelişmelerle ilgili olarak 2 Ekim 1976 günü basına özetle aşağıdaki açıklamada bulundu. 

İşçi sınıfımız ve onun demokratik örgütleri ülkemizde demokrasimizin en önemli varlıklarıdır. 


Bugün DİSK ve onun bi-- 


linçli tabanı faşizme dur diyecek güce erişmiş, demokratik düzenin başta gelen en titiz koruyucusu durumuna gelmiştir. 

DİSK, ilerici ve yurtsever kuruluşların, geniş desteğini de alarak, Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasa tasarısına 

“ karşı giriştiği (o protestosunu başarı ile sürdürdü. Bu arada, MC ve yandaşları olan İşveren Halit Narin ve Halil Tunç üçlüsünün işçi sınıfımz ve emekçi halkımız üzerinde 


tezgahladıkları oyun açığa çıktı. 

Şimdi saflar iyice belirlendi! 


MC ve onun başı Sayın Demirel. Halil Tunç ve Türkiye Büyük Millet Meclisi oturumlarını, başkanın odasın: dan izleyen patron Halit Narin, Devlet Güvenlik Mahkemeleri Yasasının ne pahasına olursa olsun ( çıkmasını istiyorlar ve bu uğurda ellerini 'kana bulamaktan çekinmiyorlar. 

DİSK ve Ana Muhalefet Partisi CHP ve diğer ilerici yurtsever demokratik kuruluşlar, bu yasa tasarısının 


j 


şi 


TURHAN 


yasalaşmasını istemiyorlar. 
Sayın Demirel başta olmak üzere MC, işverenler ve Tunç üçlüsü, işçi sınıfımıza karşı saldırıya geçtiler. Kendi şah- si çıkarlarının en küçük bir parçasından asla fedakârlık yapamayan MC'nin başı, fukara halkımızın alınterleriyle kurulan Aliağa rafinerisinin 


aylarca durma pahasına, tüm işçilerini işten çıkararak, Sokağa döktü. 

İnatlaşmayı o denli ileri götürdü ki Sayın Demirel, sırf işçiler işe alınmasın diye, fedakâr işçilerimizin binbir güçlükle yurda getirdikleri dövizlerle, sürekli benzin ithali yapmaktadır. Çıkarılan işçilerin işe alınmasıyla çok kısa zamanda üretime geçecek bir Aliağa ve onca döviz, neden gözden çıkarılmaktadır? : 

Bu tutum, Demirel'in ne ilk, ne de son uygulamasıdır. 
Samsun İzabe Tesislerinde de. Demirel'i aynı kanunsuz uygulamada gördük. Kamuoyunun ve ilgililerin görüşü- ne sunarız. 

Bütün bu sür'atli ve insafsız uygulama sonunda, çeşitli tahrik, taktik ve gayretlerle işlerine gelecek anarşiyi yaratamayan çıkar çevreleri ve MC, polis kurşunlarıyla Profilo Fabrikasında bir işçimizi şehit ettiler. 500'den fozla işçiyi gözaltına alıp, Sayın Başbakanın iddialarının aksine çağ dışı işkenceler yapıldı. 


sosyal 


yardım yapılması konusunda karar almış ve bu karar, 5 Ekim 1976 tarihinden itibaren uygulanmaya başlamıştır. 
İşten atılan üyelerimiz, bağlı bulundukları Bölge Temsilciliklerin - | 

den bu sosyal yardımı, sanki grevde imiş gibi grev ödeneği olarak alı - 


yorlar. 


Genel Yürütme Kurulumuzun işten atılan üyelerimizle yaptıkları top | 


lantılar sonunda üyelerimizin kararlılığı, yılmazlığı ve inançları bir kez 


daha ortaya çıktı. 


Devlet Güvenlik Yasa tasarısını Meclislerden geçiremiyeceğini anlayan MC, işçi sınıfımızı ve emekçi halkımızı bu tür olayıarla tahrik ederek, yenilgisini kamuoyundan gizlemeye çalışıyor. 

Örgütümüz ve değerli üye- 


leri, bekçiliğini yaptığı Ana- 


yasadan aldığı güçle, kıyı- 


.ma uğrayan tüm işçileri tek- 


rar eski görevleri başına getirmek için inatçı ve kararlı Anayasal mücadeleyi. verecektir. 


Bugün işçi sınıfımız ve hal- 


` kımız, kimin suç işlediğini ve 


suç işlemeye devam ettiğini yakından bilmektedir. O Milli iradeye saygılı (o olduklarını söyleyenler, halkın oylarıyla işbaşına gelen Ankara Belediye Başkanı Sayın DALO-KAY’! görevden almayı istemekle, bir kez daha halka karşı olduklarını gösterdiler. 

MC, işçi kıyımı, belediye başkanının görevden alınışı, öğretmen örgütü TÖB-DER'in kapatılışı gibi nedenlerle hâlâ suç işlemeye devam ediyor. i 

Her türlü baskı ve yıldırma çabalarına karşı, tahriklere kapılmadan, inatçı ve sabırlı ve kararlı olarak, Anayasa ve demokrasi savunuculuğuna devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. 


İlerici güçlerin sıcak desteğine karşı, emekçi düşmanı MC'nin dümen suyunda giden uzlaşmacı TÜRK-İŞ yönetiminin, işçi sınıfına ihaneti, bu şanlı mücadele gün- 


lerinde bir kez daha belgelenmiş oldu. 


. — İşçi sınıfımız meşrüluğunu yitirmiş, baskı ve terö- 


rün kaynağı haline gelmiş, emekçi düşmanı MC'yi ba- 


şında görmek istemiyor!.. 

«= Sınıf ve kitle sendikal özgürlüğümüzü baskı altında tutacak, tüm ilerici güçlerin demokratik atılımlarını çağ dışı yöntemlerle kırmaya kalkışacak DGM'yi istemiyor! ; 


=— Başta DGM olmak üzere, tüm anti-demokratik uygulamalarla 1977 seçimlerinin baskı altında geçmesini istemiyor!.. 
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— DGM'nin işçi sınıfı ve demokrasiden yana güçler üzerinde baskı kurmak üzere 


çıkarılmak istendiği açığa çıkarılmıştır. 
— Demokrasi güçlerinin 


somut güçbirliği sağlanmış, parlamento içi ve dışı güçlerin uyumlu eylemini işçi sınıfı başı çekerek yönlendirmiştir. 

— İşçi sınıfının birliği için 
önemli adımlar (atılmış, 16 
Eylül direnişi gerek nitel ve gerek nicel bakımdan bütün emekçi sınıflar ve demokratik güçleri harekete geçiren , eylem olmuştur. 

— İşçi sınıfının. gücünün sadece büyük kentlerde değil, bütün yurtta yaygın olduğu ortoya çıkmıştır. 

— DİSK'in 5. Genel Kurulunda faşizme karsı mücadele için, CHP ve demokratik örgütlerle güçbirliği yapma doğrultusunda alnan karar hayata geçirilmiştir. 

FAŞİZME GEÇİT YOK! diyen işçi sınıfı gücünü bilinçli olarak kullanmayı başarmış ve son sözü söylemiştir : 

FAŞİZMİ E-ZE-CE-ĞİZ! 


Ülke yönetimindeki uygulamalarını, genel hatlarıyla, baskı, terör ve sömürü çerçevesi içinde yürüten MC'nin, işbaşına gelmesinden bu yäna bir buçuk yıl geçti. - 

işsizliğin, pahalılığın hər geçen gün artmasıyla, yüzlerce ilerici, yurtsever ve demokratın faşist çate'er ve polis tarafından katledilmesiyle, şövenist - militarist savaş 

- tahrikçiliğinin ayyuka çıkmasıyla ve daha bir yığın yasa dışı uygulamaların, rüşvet ve yolsuzluk olaylarının ve bir o kadar adam kayırmaların su yüzünə çıkmasıyla geçen bir buçuk yıl, halkımıza, çekil- 


mez va artık dayanılmaz bir. 


hayattan başka bir şey getirmemiştir. 

Son kertede Devlet Güyenlik Mahkemelerini kurabilmek için çırpınan MC, özünde halkımızın toplumsal uyanışını, boğazlamayı, Türkiya işçi sınıfının öncülüğünde sürdürülen bağımsızlık, demokrasi, barış ve toplumsal ilerleme savaşımını engellemeyi amaçlamaktadır. 

sömürüyü yoğurlaştırmak. 
aşırı kârı yasallaştırmak, baskı düzenini kamulaştırmak için Devlet Güvenlik Mahkemelerini Meclisterden çıkartarak halkımıza dayatmak isteyen MC, başta işçi sınıfımız olmak üzere, tüm ilerici yurtsever güçlerin etkin di- 
.renişi karşısında geriledi. 
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Bugün DGM'lere karşı mücadele gelişerek sürüyor. Bu mücadelede ilerici öğretmen ler hukukçular bilim adamları yurtsever öğrenciler ve geniş emekçi kitleler işçi sınıfımızın yanında yer alıyorlar. MG'nin işverenlerin ve Halil Tunç'gillerin her türden saldırıları, bu soylu demokrasi mücadelemizi engellemiyor. 

MG'nin, işverenlerin ve Türk-İş yöneticilerinin Türki- 
. ye işçi sınıfının biricik sendikal örgütü DİSK'i yosa dışı gösterme çabaları, DİSK ve DİSK'e bağ'ı sendika yöneticilerinin demeçlerini kasıtlı, çorpıtarak, ODİSK'i ve onun yiğit üyelerini karalama gayretleri aslında, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan DGM yasasının, yasa dışılığını gizlemeye yöneliktir. 

Sınıflar mücadelesinin keskinleştiği şu dönemde işçi Sı nıfımızın öncülüğünde verilen. faşizme karşı demokrasi savaşımı, ingtçı ve kararlı bir şekilde sürüyor. e Türk-İş'e bağlı işyerlerinde çalışın iş çiler de bu mücade'ede DİSK üyeleri ile birlikte ön saflarda yerlerini (o alıyorlar. 
Burjuvazi ile katmerli bir Stmf uzlaşmacılığı içinde olon H. Tunç ise, dün olduğu gibi bugün de işverenlerin hoperlörlüğünü yaparak, DGM' lerin aksamasını isteyen zengin çocuğu Halit Narin'i ve MC'nin başı Demirel'i yalnız bırakmıyor. Böylece ihanetini belgeliyor, Halil Tunç ve yanındakiler şunu asla unutma malıdır Bu ihanetlerinin hesabını işçi sınıfımız kendilerinden mutlaka soracaktır. 


Öte yandan MC ve işveren sözcüleri kamuoyunu ydmitici yalan ve iftira kampanyalarını, Radyo-Televizyon ve 


'gerici basın aracılığı ile yo- 


ğunlaştırarak, ülke yönetimindeki anti-demokratik uygula malara haklılık kazandırmaya çalışıyorlar. 

Özellikle Demirel'in Aliağa’ da işveren tarafından durdurulan üretimin sorumjuluğunu işçilerin üstüne yıkma uğraşıları, hatta bu konuda işçileri vatan haini olarak suçlama girişimleri, asyari bir ifa- de ile asıl vatan hainlerini saklamaya yeltenmekten başka bir şey değildir. 

Çünkü asıl vatan hainleri devletin kasasını o soyanlardır. o Onları (o koruyanlardır. 
Fabrikalardaki işçileri işten atıp, kendi çıkarlarına yeni kârlar eklemek amacıyla üretimi durduranlardır. 

Bu konuda söylenecek tek söz vardır. Ne Demirel.in tehditleri, ne de işverenlerin yıldırma çabaları bizi demokrasi mücadelemizden geri döndüremiyecektir. 


Burjuvazi çeşitli tahrik, “kurnazca hazırlanmış taktik ve hesaplarla kendi isine yarayacak anarşik bir ortam ya ratamayınca yine klâsik oyunlerına başvuruyor. 

Profilo fabrikasında Yakup 

Keser isimli bir üyemizin polis kurşunları ile şehit edil. 


İşçi sınıfımız ve örgütümüz Türkiye Maden-İş Sendikcsı her türden provokasyona asla fırsat vermeyecektir. 

İşkolumuzda © işverenlerin örgütü olan MESS'in tehditleri sökmeyecektir. Bilinçii üyelerimiz, işverenlerin tahriklerine kulak asmayacaklar ve örgütlü mücadeleyi sürdüreceklerdir. 


kent belediye başkanı 
. LOKAY'ın işten el çektirilme- 


Örgütümüz ve üyelerimiz kıyıma uğrayan arkadaşlarının tekrar işbaşı yapmaları için gerekli mücadeleyi kararlı biçimde vereceklerdir. 
Kıyıma uğrayan tüm üvelerimiz, örgütümüzün ve Türkiye işçi sınıfının güvencesi altındadır. 

Faşizme karşı verilen demokrasi savaşımı her seye rağmen sürecektir. MC'nin ve işverenlerin ilerici kişilere ve demekratik kitle örgüt'erine karşı giriştiği açık saldırı sökmeyecektir. 

İlerici - yurtsever öğretmenlerin örgütü olan TÖB - DER'in kapatılması ve baş-DA- 


si ve tüm demokratlara karşı girişilen baskı ve zulüm politikası geri tepecektir. 

İlerici, yurtsever güç'eri susturarak, işçi sınıfımızı yalnz bırakacağını sanan MC ve işverenler şunu ak"'larından çıkarmasınlar ki... Türkiye işçi sınıfı toplumsal kurtuluş o savaşımında öncülük görevini başarıyla yürütüyor ve yürütecektir. 


daki 


mesi, 500'den fazla işçinin gözaltına alınması, aslında ülkeyi yönetemez duruma 


gelen M€'ye sıkıyönetim ilân etmek için fırsat zemini hazırlıyor, 

Solcu ve devrimci görünerek, işçi sınıfımızın içine sızmayı başaran mao'cu, cephe- 


ci, anarşist, troçkist gibi maceracı ve bozguncu unsurlar ajan-provakatörlük görevlerini yerine getirecek, burjuvazinin, bu türden planlarını hayata geçiriyorlar ve efendilerine olan hizmetlerinde kusur etmemeye dikkat ediyorlar. 


DİSK ÜYESİ İŞÇİL 


IKLARI BİRLİK-DA- 


DAYANIŞMA KAMPANYASI YAYGINLAŞIYOR. 


SERMAYENİN SALDIRILARINA KARŞI İŞÇİ SINIFIMIZ, BİRLİK-DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEĞİNİ VE-RİYOR. 

İŞÇİ SINIFIMIZIN BİRLİK-DAYANISMA KAMPANYA-SI, PATRONLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ. 

İŞÇİ SINIFIMIZIN BİRLİK-DAYANISMA KAMPANYA-SI, DİSK'İ EKONOMİK AÇIDAN GÜÇSÜZ BIRAKMA-YA ÇALIŞAN BURJUVAZİNİN PLÂNLARINI BOŞA Çi-KARIYOR. 

TÜRKİYE İSCİ SINIFI, BİRİCİK SENDİKAL ÖRGÜTÜ DİSK'E SAHİP ÇIKIYOR. 

TÜRKİYE İSÇİ SINIFI, İŞTEN ATILAN ARKADAŞLA-RINA SAHİP ÇIKIYOR. 

BU GİDİŞ, BU OLUMLU GELİŞME, DEMOKRASİ SA-VAŞIMININ KARŞI DURULMAZ BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİLMESİDİR. 

BU BİLİNÇLİ SINIFSAL YARDIMLAŞMA, KODAMAN SERMAYE EGEMENLİĞİNİN KEYFİ İDARESİNE EN- 


GEL OLUYOR. 


TÜRKİYE İŞÇİ SINIFI, BU ANLAMLI DAVRANIŞI İLE DÜNYA isci S'N'FI HAREKETİNE YENİ BİR SAVA-SIM ÖRNEĞİ ARMAĞAN EDİYOR. 

YASASIN işci SINIFIMIZIN DEMOKRASİ SAVAŞIMI İÇİN BİRLİK-DAYANIŞMA KAMPANYASI. 


TÖB-DER'E YAPILAN BASKILAR SÖKMEYECEK 


İşçi sınıfına ve onun devrimci sendikal örgütü DİSK'e saldıran burjuvazi saldırılarını işçi sınıfının yanında saf tutan emekçilere, aydınlara, ilerici, yurtseverlere oyöneltmektedir. Burjuvazi bu saldirılarda işçi sınıfını yandaşlarından ayırmak, yalnız bırakmak istiyor. İşçi sınıfını ve ilerici güçleri güçsüz kılmayı amaçlıyor. 

Çeşitli ilerici güçler üzerinde arama, kapatma, üyelere baskı gibi anayasal hak ve özgürlüklere ters düşen baskılar sürdürülüyor. İlerici kesime yönetilmiş saldırıların bir parçası oarak ilerici öğretmenlerin demokratik kitle örgütü TÖB - DER valilik kararıyla faaliyetten alıkonuldu. Sendika- 


demokratik 


“ saklar geri 


laşma hakları ellerinden alınan öğretmenlere yöneltilen bu anayasallıktan uzak, demokratik hak ve özgürlüklere aykırı tavır 200.000 ilerici öğretmeni örgütsüz birakma, işçi sınıfının yanında özgürlük mücadelesine katılmasını önleme girişimidir. 

İşçi sınıfına ve onun yandaşlarına karşı uygulanmak istenen baskılar, getirilen yatepmeye mahkümdur. Nitekim TÖB-DER'i faaliyetten men kararı Danıştay tarafından durdurulmuş ve TÖB-DER yeniden açılmıştır. Olağanüstü tedbirlerle iktidar olmaya çalışan, üç beş sermoyedarın yararna geniş halk kitlelerine baskı, zulüm ve açlık getirenler işçi sınıfından gerekli ce vabi olacaklardır. 


BURJUVAZİNİN DGM'DEN UMDUĞU NEDİR ? 


İşbirlikçi tekelci burjuvazi, siyasi temsilcisi MC, sağcı parti ve parlamenterler, sermaye örgütleri ve Türk-İş yöneticileri vargüçleriyle Devlet Güvenlik Mahkemeleri yasasını çıkarmaya giriştiler. Sömürüden yana, emek düşmanı güçlerin böylesine birara- ya gelerek DGM'yi çıkarmak için çırpınmalarının o içyüzü nedir? Sömürünün devamını isteyenlerin yaptıkları hesap açıktır: İşçi sınıfı ve emekçiler Anayasal demokratik haklarını özgürce KUL-LANAMASIN. Demokrasi sözde olsun, gerçekte olmasın ve sömürünün sürmesi için baskı, şiddet ve zora alabildiğine başvurulabilsin. İşçi sınıfı ve emekçiler belini doğrultamasın, hakkını : arayamasın. İşte DGM'lerden sö- 


mürücülerin beklediği, umduğu budur. 
Çünkü, demokrasi varol- 


EE AES 


dukça, işçi sınıfı ve emekçiler Anayasal demokratik haklarını kullanarak sömürüyü sınırlandırdıkları gibi, sömürüyü ortadan kaldırma savaşımında da güç kazanıyorlar. Bunun için yargıç ve savcıları hükümetçe seçilen DGM'ier, siyasi iktidarlardan bağımsızlığı Anayasa güvencesi o altında olan bağımsız mahkemelerin yerine . konmak isteniyor. Çünkü bağ:msz mahkemeler, siyasi ikti- 


derların emrine girip demok- 


rasi ve emek düşmanlığına ortaklık etmiyor. İşte Tekelci burjuvazi ve MC bunun için DGMleri özel «ihtisas» mahkemeleri olarak kurmak istiyor. 

Çünkü, işçi sınıfı ve emekçiler komünizm, maneviyatçılık, milliyetçilik ticaretini artık yütmuyor. Bilinçlenen ve örgütlenen işçiyi baskı altında tutarak sömürmek zorlaşınca, tekelci burjuvazi ve 


MC demokrasiyi budamak istiyor. Bütün sömürü toplumlarında olduğu gibi faşist baskıları artırmaya, demokrasiyi sınırlamaya çabalıyor. 
İşte DGM'ler bu bakımdan faşist tırmanışın önemli bir basamağını meydana getirmektedir. Ancak işçi Sınıfı, faşizme karşı oluşunu sözde bırakmıyor ve 16 Eylül'de başlayan demokratik eylemleriyle FAŞİZME GEÇİT YOK belgisini hayata geçiriyor... 
Ve DGM yasası çıkarılamıyor. 
Tekelci burjuvazi siyasi temsilcisi MC geriliyor. 


Tekelci burjuvazi ve MC' nin bütün çarpıtma ve kırma çabalarına rağmen DGM'lere ' karşı demokrasiyi savunmak amacıyla sürdürülen Anayasal eylemin başarısı kesindir Bu başarıyı elde edilen şu sonuçlar belgelemektedir: 

— Tekelci burjuvazi ve MC gerilemiş DGM şimdilik engellenmiştir. 
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ÇERKEZKÖY 

24. BÖLGE 
 TEMSİLCİLİĞİ 

KURULDU 


Tuncer ÖZEL 


Trakya bölgesinde kurulu ve kurulacak olan çəşitli işyerlerinde örgütlenme çalışmalarını sürdürmek üzere Çerkezköy'de 24. Bölge Temsilciliğimiz kurulmuştur. 

Şimdiye kadar Safraköy 16. 
Bölge Temsilciliğimize bağlı olan Çerkezköy Bölge Temsilciliğine vekâleten Tuncer ÖZEL atanmıştır. 

Tuncer ÖZEL, 19 seneden beri seridikamızın üyesi olup, Profilo fabrikasında” çalışıyordu. Aynı işyerinde temsilcilik, lokal başkanlığı ve baştemsilcilik görevlerini başarı ile sürdüren ÖZEL, aynı zamanda sendikamızın 

. Genel Yönetim Kurulu üyesidir. 

Çerkezköy 24. Bölge Temsilciliğimiz o sınırları içinde kurulu bulunan HEMA HİR-ROLİK işyerinde ( BİRLİK-İŞ denen bir sendikanın yaptığı sahtekârlıkla ilgili olarak gazetemize bilgi veren Tuncer ÖZEL, özetle şunları söyiemiştir : 

«HEMA HİDROLİK işyerinde toplam 85 işçi çalışmakta ve bu işçilerin çoğunluğu sendikamıza üye bulunmaktadır. 

Ama aynı işyerinde yetkili olduğunu iddia eden B.RLİK-İŞ sendikası, düzenlediği sahte üye fişleriyle, bölge çalışma müdürlüğüne başvurmuş ve Bölge Çalışma Müdürlüğü de bu sendikayı toplu söz!eşme yapmaya yetkili kılmıştır. 

Sonuç olarak sendikamızın etki itirazı üzerine, adli tıpta yapılan inceleme sonunda 54 kişinin imzasının sahte olduğu ortaya çıkmıştır. 


Sendikamız, — BİRLİK-İŞ'e verilen yetkinin iptali ve bu 
| işyerinde toplu sözleşme yapmaya' yetkili olmamız için İş Mühkemesine başvurmuştur. 


MADEN-İŞ /sayfas 


Fehmi ALTUN 


Sendikamızın İzmit 7. Bölgə Temsilciliği Konseyi 3 
Ekim günü yapıldı. Belediye gazinosunda toplanan Konsey'de bölge temsilciliğine Fehmi ALTUN seçildi. Divan Başkanlığını Silâhtar 14. Bölge Temsilcimiz Celâl ALÇIN-KAYA'nın yaptığı konseyde Denetim Kuruluna asil üye olarak Ahmet Demir, Azimet Çankaya, Sabri Kaymaz, yedek olarak (Yılmaz Ercan, Hayrettin Kara, İlyas Akdo- 


ANKARA 


Ekrem AYDIN 


Sendikamızın Ankara 2. 
Bölge Temsiiciliğinin olağan konseyi Makina Mühendisleri Odası konferans salonun- da 5 Eylül günü toplandı. 

Divan Başkanlığına Fehmi IŞIKLAR, başkan  vekilliklerine Sedat İnal, yazmanlıklara da Sevgi Yamaç ve Metin Kabaklı seçildiler. 

Konseyde konuk olarak söz alan Toprak Su İşçileri Genel Mali Sekreteri Ahmet Ağır, Tüs-Der Genel Sekreteri Ramiz. Doğan, Türkiye Maden İş Sendikası Genel 


İZMİT BÖLGE 


ğan; onur kuruluna ise asil üyeliklere Şükrü Alkan, Mustafa Özcan, Selçuk Taşkan, yedek üyeliklere Ziya Topen, Sedat Gebaş ve İsmail Kibar getirilmişlerdir. 

DİSK'e bağlı çeşitli kardeş 


sendikaların (o yöneticilerinin katıldığı konseyde bir konuş- 


ma yapan Genel Başkan Vekilimiz Hakkı ÖZTÜRK, özellikle gelişen son olaylar üzerinde durmuş, özetle şunları söylemiştir : š 


_ «Sömürüyü yoğunlaştır- 


"a 


bei 


Başkan Vekili Cengiz Turhan, T. Maden İş Sendikası Eğitim Dairesi Müdürü Süleyman Üstün, İGD Ankara Şube Başkanı Cüneyt Ergün iktidarın ve işverenlerin işçiler üzerindeki baskılarını anlatarak Devlet Güvenlik Mahkemelerine karşı olduklarını ve ayrıca işçilerin ürettikleri ürünlere yabancılaştırıldıklarını anlattılar. 

Seçimlerden önce Divan Başkanı Fehmi Işıklar, Devist Güvenlik o Mahkemeleri hakkında bilgi vererek, bu ko- 


NSEYİ 


mak, aşırı kârını yasallaştırmak, baskı düzenini kurmak için Devlet Güvenlik Mahkemeleri'ni Meclislerden çıkartarak, halkımıza dayatmak is- 


 teyen MC, başta işçi sınıfı- 


BÖLGE KONSEYİ 


mız olmak üzere tüm ilerici ve yurtsever güçlerin direnişi karşısında geriledi. 

İşçi sınıfımızı, ilericileri, yurtseverleri, demokrat tüm kişileri ve örgütleri susturmak için kurulmak istenen DGM/'lere karşı mücadele gelişerek sürüyor.» 


di in 
E i; fs 


nuda sendikanın görüşlerini delegelere iletti. Yapı'an seçim sonucunda da Bölge Temsilciliğine Ekrem AYDIN seçildi. 

Onur Kuruluna asil üyeliktere Tuncay Yamaç, Halil Doğan, Cahit Taşkıran, yedek üyelikere Salih Yıldınm, Mehmet Demir, İrfan Pekcan; Denetim Kuruluna 


ise asil üyeliklere Faruk Or- 


han, Metin Irk, Feyyoz Aslan, yedek üyeliklere Nadir Yılmüz, Veli Özdek ve Mustafa Yeşil seçilmişlerdir. - 


EĞE SANAYİ 
PATRONLARINA 
KAMU DAVASI 
AÇILDI 


Kartal'da kurulu Pendik 4. 
Bölge Temsilciliğimize bağlı EĞE SANAYİİ patronları 3.4. 
1976 tarihinde fabrikayı kapatmışlar ve tüm çalışan Üyelerimizi işten atmışlardı. 

Bu işyerinde toplu sözleşme görüşmeleri sürdürülürken taraflar arasında anlaşma sağlanamamış ve uyuş-' mazlığa gidilmişti. Daha sonra sendikamız uzlaştırma kurulunun kararını da kabul etmeyerek bu işyerinde grev kararı almıştı. 

Grev kararının müddeti dolmadan patron, 7.4.1976 günü lokavt kararı aldı ve işyerinde ilân etti. İlândan itibaren altı işgünü geçmeden 8.4.1976 tarihinde de kanunsuz lokavtını uygulayarak, üyelerimizi işten çıkardı. 

Konu ile ilgili olarak sendikamız Kartal İş Mahkemesinde işveren aleyhine dava açılmıştı. 

Şimdi de Cumhuriyet Savcılığı tarafından Asliye Ceza Mahkemesinde EĞE SANAYİİ patronları hakkında kamu davası oçılmış bulunmaktadır. 


SANIKLAR : 

Kubilay Akpınar : Eğe Sanayii İşvereni 

Metin Evliygoğlu : Aynı adreste 

İsmail Şengül : Aynı ad- 


reste 
Ercan Akın : Aynı adreste Orhan Eker : Aynı adreste lihan Lök : İşveren Sendikası (MESS yetkilisi) 

, SUÇ : Kanunsuz Lokavt SUÇ TARİHİ : 8.4.1976 Cumhuriyet Savcılığı, yu- | 

karıda isimleri yazılı osanıkların kanunsuz lokavt icra 


ettiklerinden ötürü. 275 sayılı yasanın 54/1. maddesine göre cezalandırılmalarını kamu adına talep ve iddia etmiştir. 


Baştaratı 1. sayfada 


vaşımından alıkoymak ve İşçi sınıfından koparıp dağıtmak için 200.000 öğretmenin tek örgütü TÖB-DER'i kapatıyor. 
TÖB-DER'in idari bir kararla kapatılması MC’nin bağımsız mahkemelere olan güvenini -artık yitirdiğini gösteriyor. 

Halk sağlığını tehlikeye soktuğu iddiasıyla MC Ankara Belediye Başkanı Sayın Vedat DALOKAY'ı görevinden almıştır. Bu davranış MC'nin halkı, parlamenter sisteme ve seçimlere olan saygısızlığını ve güvensizliğini göstermektedir. : 

MC topluluğunun işçi ve demokrasi düşmanı politikası ekonomiyi büyük zararlara sokuyor. İşçi sınıfının de- 


mokratik ve Anayasal haklarını kullanmasını yasa dışı ilân eden MC'nin başı ve ortakları Aliağa . rafinerisinde çalışan DİSK'e bağlı Türkiye Petrol ve Kimya Sanayii İşçileri Sendikası'na üye olanları işten attı. DİSK'e ve 


sendikal özgürlüklere olan düşmanlığı yüzünden bu vasıflı işçileri işe almamakta, direnen MC ve ona bağlı yeni rafineri müdürü böylece hem ulusal işgücünü sokağa atmakta, hem de ekonomiyi 


sabote etmektedirler. Attıkları işçileri işe alip rafineriyi üretime geçirmek suretiyle artan motor yağı ve yakıt sıkıntısını karsılamak veri- 


Baştarafı 1. Sahifede 


İşçi sınıfı ve ilerici güç'erin bu içten kenetlenmesi, MC'nin işçi düşmanı politikasını boşa çıkarmıştır. Artık İ MC ortakları ve bu ortaklığın başı Sayın Demirel bile, DGM yasasının çıkarı'mcsından ümidi kesmiştir. Böylece 

Konfederasyonumuz DİSK'in a'mış olduğu «Genel Yas» 
| kararının birinci etabı zaferle sonuçlanmıştır. 


İşçi sınıfımız bu zafere kolay ulaşmadı. Gerici tekelci burjuvazinin ve onlarla ittifak içinde olan çevrelerin tüm tehdit ve baskıları, kararlılıkla göğüslendi. Burjuvazinin ve soldaki çeşitli maceracı ve bazı sekter grupların işçi sın'fıyla DİSK yönetiminin aras'nı açmaya yönelik provakatif girisimleri, s'nıfsal disiplin içersinde etkisiz bırakıldı. Bozauncu çevre ve partilere fırsat tanınmadı ve zafere öylece ulaşıldı. 

İşçi sınıfının bu soylu anayasal direnişine karşı Cikanlar. hemen kutsal ittifaklarını kurdular. Bunlar MG, “Türk-İş uzlaşmacı vönetimi ve çeşitli işveren örgütleri idi. 

İşçi sınıfına düşman bu ihanet üçlüsü demokrotik 


yasa dışı göstermek için olanca gavreti surfettiler. Dire-İ nişi kırma başarısını gösteremeyen bu çevreler, simdi de toplu kıyımlar'a, işten çıkarmalarla, işçileri oçlığa mahküm edip. intikam almaya çalışıyorlar. Ancak bu çabaları da boşa çıkarılocaktır. Kıyıma uğrayan ve tutuklanan tüm üyelerimiz sendikamızın ekonomik ve sosyal güvencesi altındadır. 

Şimdi. yanılgıya düşmemek için belirtmek gerekiyor. 
İşveren örgütleri ve MC'nin bu yasa dışı tavırları, işçi SInifi için sürpriz sayılmamalı. 

Ekonomik çıkarları işçi sınıfı ve emekçi halkımızla çelişen para babalarının, tekelci burjuvazinin, toprak ağa ve beylerinin, kısoca bugün ülke yönetiminde söz sahibi olan hokim sınıfların, 16 Eylül direnişini yosa dışı saymaları, «rejime yönelik bir eylem» o'arck değer endirme'eri doğal. Hareketi kırmak için tüm güçlerini kullanarak karşı saldırıya geçme'eri de. doğal. 

Çünkü verilen sınıf mücadelesidir. 

Bu nedenle tekelci çevre'erin ve onların politik karargâhı olarok çalışan MG'nin yasa tanımaz tavırlarına şaşmamak gerekiyor. 

İşçi sınıfımız ekonomik çıkarlarının korunması yanında, demokratik hek ve özgürlüklerin geliştirilmesi, İ baskı, zulüm, ve sömürüden arınmış, barış ve toplumsal © ilerlemeden yana bir düzenin kurulması savaşımını Vverirken, tekelci burjuvazi ise bugünkü soygun ve talan dü- 
| zeninin devamını soğliemek için cırpınmektadır. 

İşçi sınıfımız. demokrasi boğazlayıcılorına, özgürlük 
| düşmanı sömürücülere karsı her demokratik atılımı, doaldır ki, tekelci güçler tarafından rejimine karşı bir ha- 


reket olarak ele alınacek ve karşi çıkılacaktır. 

Peki Türk-İş'e ne oluyor. 
a Türk-İş «Son DİSK eylemleri rejime yöneliktir» der- 
| ken hangi rejimi ve kimin adına savunmaktadır. 

Bu soruların yanıtını verebilmek için, bugünkü rejimin kaynaklandığı toplumsal yapımıza bir göz atmekta “| yarar vardır. 


BU SAYI 100.000 
BASILMIŞTIR. 


PAPAT 16 EYLÜL BURJUVAZİYE DERS OLSUN 


hak ve özgürlükler uğrunda verilen 16 Ey'ül direnisini” 


ne, ithalat yoluna giden MC, bövlece hem döviz kaybına sebep olmakta, hem de emperyalist petrol şirketlerine yeni vurgun alanı açmaktadırlar. 


Doğan zararın tek sorumlusu, DİSK üyesi işçileri siyasal görüşlerinden ve DGM' ye karşı olduklarından dolayı rafineriyi kullanarak cezalandırmaya kalkısan MC'dir. 

MC yetkilileri Aliağa rafinerisinin, staj görmekte olan yüz işçiyle yakında üretime aeçeceğini iddia ederlerken valan söylemektedirler. Çünkü rafineriye vasıflı işçi değil, yüzlerce komando alınmıstır. Rafineri ve bö'ge mü- 


dürlerinin istifalarına yol açan komando işgali 10 milyar lira değerindeki bu devlet işletmesini tehlikeye sokmuştur .Ayrıca, alınması düşünülen yeni işçilerin kısa süreli bir stajdan geçerek rafineriyi üretime geçirmeleri 


olanaksızdır. Çünkü işten atı- ` 


lan DİSK üyesi işçiler ve teknik kadro, ancak üç yıllık bir stajdan sonra Aliağa rafinerisinde göreve başlamışlardır. 


Aliağa rafinerisi ancak, işten atılan DİSK üvesi işcilerle teknik kadronun yeniden işe alınmasıyla üretime ğeçebilir. Bunu yapmayan MC vatana ve halka ihanet etmektedir, 


© İşbirlikçi niteliği ağır basan tekelci burjuvozi, ül. 
kemizi emperyalizmin askeri ve ekonomik sömürüsünün gittikçe siddetlendiği bir alan holine getirmiştir. 

© Son yayınlanan Devlet Piâniama Teşkilâtı raporuna göre ulusal gelirin % 41'ini alan nüfusun % 10'u mutlu azınlık. emekçi halkımız üzerinde insafsız bir sö-_ mürü mekanizması kurmuştur. 
© Ülke nüfusunun yarısı, bir avuç çıkarcının sömürücü politikaları sonucu. eğitilemeyerek okuma yazma olanağından yoksun bırakılmıştır. 

© Fiat artışları ve hayat pahalılığı durmadan yükselirken, memur maaşları dondurulmuş, işçi ücretlerinin dondurulması için de yoğun baskılar baslomıştır. 

© Ceza yasamızdaki faşist nitelikli 141 ve 142 nci maddeler nedeniyle işçi sınıfının, ilerici yurtsever güçlerin ve aydınların düşünce ve örgütlenme özgürlüğü yok edilmek istenmektedir. Bununla da yetinmeyen MC, başta DGM olmak üzere yeni yeni antidemokratik yasalar tezgâöhlamaya çalışmaktadır. 

© Tekelci burjuvazinin temsilcisi olan MC, halkın oylarıyla işbaşına gelmiş Belediye başkanlarına işten el çektirebilmekte, TÖB-DER gibi güçlü ve yaygın bir kitle örgütünü kapatabilmektedir. 

6 Ülkemizde can güvenliği kalmamıştır. İşçiler, öğrenciler, öğretmenler faşist militanlarca pusu kurdurularak hunharca katledilmekte, hiç birinin katili yakalan- | mamaktadır. MC işçi sınıfının ve emekçi halkımızın yükselen muhalefetini baskı, terör ve kanla bastırmaya çalışmaktadır. 


© MC'ye yakın olan çevreler sahte ve hayali ihracatlarla devlet kasasını soyarken, çoğu üst yönetim kademesinde buluran bazı kişilerin 'rüşvetçiliği dedikod olmaktan çık:p, belgeleriyle yayınlanmaktadır. 

İşte ülkemizin toplumsal yapısı ve bu yapıdan kaynaklanan rejimi kaba hatlarıyla budur. 

Türk-İş yönetimi «DİSK eylemi rejime yöneliktim diyerek, böylesi bir soygun. rüşvet ve talen rejiminin savunuculuğunu yapıyor. MC sözcüleri ve işverenlerle aynı dili kullanmaktan çekinmiyor ve üstelik bunu işçi sınıfının yüce menfaatleri uğruna yaptığını iddia ediyor. 

Ancak Türk-iş'in ve tekelci patronların unuttuğu bir şey vardır. 

1976'lorın Türkiye'sinde işçi sınıfımız, menfeotlerinin nerede olduğunu ve nasıl savunulacağını artık çek iyi biliyer. 

15-16 Haziran, 1 Mayis 1976 ve şanlı 16 Eylül direnişinin yaratıcısı İşçi s'nıfımız. MC iktidarı, işveren temsilcileri ve Türk-İş sor yöneticilerinin ittifokıno karşı, demokrasiyi ve özgürlük'eri korumasını bilecektir. 

Demokrasi, bu ihünet ortaklarına boğazlatılmayacak, Tunç ve benzerleri yakalarını, işçi sınıfının soylu mücadelesini verenlerin elinden kurtgramaoyacaktır. 

DİSK'li isçiler, bağ'ms'z veya Türk-İş'e bağlı Sendikalarda örgütlenmiş devrimci, yurtsever işçiler, burjuvazinin sendikacı kılıfı altinda saflarımıza soktukları bu soysuz ajanları artık çok iyi tanıdılar. Sendikocılığı kişisel çıkarları uğrunda sömürü arocı olarak oören bu sarı şebekeler, ihanet ettikleri işçi sınıfından lâyık oldukları 


cevabı mutlaka alacaklardır. 


Son Baskı Tarihi 


12-10-1976 


SIKIYÖNETİME HAYIR! 


18 aylık yonetimi sırasında 
ülkemizi tarihin en büyük ekonomik, toplumsal, siyasal ve: manevi bunalımı içine sokan MG'nin saldırgan ve faşizan o politikasını sadece büvük sermaye ve emperyalist çevreler desteklemektedir. 

İsçi sınıfımız, MC ve DGM’ ye karşı aldığı tavırla demokrasinin en basta gelen ve en güçlü savunucusu ve İlerleticisi oolduğunu bir kez daha göstermistir. Emekçiden yana ilerici bir iktidar savaşımının, başını çektiği için işçi sınıfımızın sendikal ve siyasal mücadelesi MC'nin bas saldırı hedefi olmuştur. 
MC'nin işçi sınıfına karsı yönelen saldırganlığını işyerle- 


- rinde özellikle İşveren Sen- 


dikaları o Konfederasyonuna bağlı sendika ve işverenler yürürlüğe koymaktadır. 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile ona bağlı MESS ve diğer isveren sen- 


“dikalarının zorlama ve tahrik- 


leriyle başlayon işten çıkormalor -DGM ve MG'vi protesto eden tüm işçilere korsı değil. özellikle işyerlerindeki DİSK üyesi işçi ve sendika temsilcilerini hedeflemek- 


. tedir. Profilo isçilerine karsı 


girişilen ve bir isçimizin öldürülmesine. bir çoğunun yaralanması ve işkenceden geçirilmesine sebep olan silâhlı, panzerli polis saldırısı isverenler Konfederasyonuna bağlı bir takım büyük işverenlerin DİSK'ten ve demokratik hak ve özgürlüklerden kurtulmak için giriştikleri saldınlara somut bir örnektir, MG'nin saldırgan politikasını destekleyen isverenler yeni Profilo olayları yaratarak, karışıklığı yaygınlaştırmak ve böylece daha da dolaysız müdahaleci bir ortamın koşullarını yaratmak istiyorlar. 
Bu yasa dışı güçlerin demokratik rejimden anladığı aşırı sömürü, aşırı kâr ve aşırı zulüm düzenine karşı çıkanların susturulmasıdır. DİSK susmayacak ve işçi sınıfımız, halkımız ve tüm özgürlük savaşçılarıyla birlikte demokratik, Anayasal hak ve özgürlükleri koruma ve genişletme savaşımını sürdürecektir. 
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TÜRK-İŞ YÖNETİCİLERİNİN İHANETİ — BELGELENDİ. 


Faşizme geçit (aramanın hesapları o içindeki MC nin «DGM Harekâtı», sarı Türk - İş yönetiminin maskesini hepten düşürdü. 

Türk-İş'in sınıf uzlaşmacısı Tunç Şide yönetici kliği, Devlet Güvenlik Mahkemelerini savunurken, sermoye- nin arabasını çekiyor. İşçi, emekçi düşmanı burjuvazi ve MC ile aynı ağızı kullanıyor. 

Biraz gerilere gidelim. 21 
Temmuz 1976 tarihinde toplanan Türk-İş Yönetim Kuru- 


Üst örgütümüz DİSK'in karar organları, DGM'ye karşı MC'nin demokratik yoldan düşürülmesine kadar GENEL YAS ilân etti. Üyelerini de «tabanın söz ve karar sahibi olma» ilkesi (doğrultusunda serbest biraktı. Bugüne kadar kendisini ilgilendiren konularda söz ve karar sahibi olmayı titizlikle ve başarıyla uygulayan işçi sınıfı, kararlı ve yürekli eylemiyle gücüne inanmak istemeyenlere, «küçük» görenlere tarihi bir ders verdi. Sadece büyük kentlerde değil bütün yurtta tüm DİSK üyeleri üretimi durdurdular. Tekelci burjuvoziyi ve siyasi temsilcisi MC'yi canevinden yakaladılar. Diğer ilerici demokratik güçlerin faşizme karşı güç ve eylem birliğini sağlamayı başardılar. 
Tekelci burjuvazi, MC ve Türk-İş yöneticilerinden oluşan sömürü cephesinin faşist girişimini gerilettiler. Yani işçi sınıfının en önemli par çası olan DİSK üyeleri, FA- 


ni hayata geçirdi. i 

Sermaye örgütlerinin öte- den beri duyduğu en büyük korku budur! İşçi sınıfının kendi gücünü bilinçli olarak kullanması. DİSK üyelerinin kendilerini ilgilendiren konularda söz ve karar sahibi olmasını referandum uygulamalarında yakından izleyen sermaye Oo örgütleri , başta MESS olmak üzere büyük telâşa düştüler. «DGM'nin işçilerle ilgisi yoktur» dediler. 
Direnen © işçileri. savcılığa ihbar ettiler. MESS, üyeleri- ne baskı yaparak, üyeleri adina savcılıklara şikâyetlerde bulundu. Yapılan kovuşturmalar ve tutuklamalar işçileri 


MESS'İN 
SALDIRILARI 


, haklı çıkardı. Çünkü direnen 


.den geliyordu. 


ŞİZME GEÇİT YOK belgisi- 


lu toplantısında Halil Tunç bakın ne diyor: 

«Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Türkiye'nin jeopolitik yapısı gereğidir. Devletin ve milletin bütünlüğünün söz konusu olduğu konularda bu tür mahkemelerin o mevcudiyeti dikkate değer bir konudur.» 

İşçi sınıfımız şu gerçeği iyi bilmektedir: Burjuvazi ve siyasi sözcüleri, devletin ve milletin o bütünlüğünden söz ederken, sermaye sınıfının çı- 


işçiler DGM'ye gönderildi. 
Ve DGM'ierin işçi ve emekçiler üzerinde baskı sürdürdüğü bir kere daha doğrulandı. Sermaye örgütleri ve MC kendi kendilerini yalanlamış oldu. 

Bundan başka MESS, ücretler ödenmeyecek, direnen işçiler ihbarsız kıdemsiz işten ç'karılacak, hapse atılacak gibi baskılarla, korkutma ve yıldırma yöntemleriyle işçilerin birliğini kozmaya çalıştı. Ama kısa zamanda ey:eme geçen işçilerin sayısı 
400 bini aşınca MESS hiç 
beklemediği, ummadığı bir darbe yemiş oldu. Bu darbe, kendisini ilgilendiren konularda söz ve karar sahibi DİSK üyesi işçilerin gücün- 


İşçi sınıfının kendi gücünü kullanma kararlılığını parçalamak isteyen MESS, «tabanın söz ve karar sahibi olma» ilkesine saldırmaya başladı. «Seni bu harekete teşvik edenierin arka plâna kaçtığına dikkat et» diye işçilere bildiri yayınlayarak o «sermaye aklı» vermeye çabaladı. 
Böylece işçilerin sendikal bir- ` liğe olan güvenini, yönetici - üye cyırımını o körükleyerek parçalamayı denedi. İşçinin, ailesinin, ülkenin huzurunu isteyen örgüt havasına bürünerek yaptığı tahrikleri örtbas. etmeye çalıştı. Çünkü MESS, işçilere karşı büyük sermayenin çıkarları için şiddete başvurdukça diğer orta sermaye grubunu oluşturan üyelerinden tepki görüyordu. 
MESS kendi eylemiyle demokrasi ve emek düşmanlığı yaptığını bir kez daha böylece ortaya koymuş oldu. 


karlarını kastederler. Halil Tunç da bu sözleriyle sermayenin çıkarları doğrultusunda konuşmakta ve burjuvazinin faşizmi tıirmandırma çabalarına âdeta merdivenlik yapmaktadır. 

Şimdi bugüne gelelim. 28 
Eylül 1976 tarihinde toplanan Türk - İş Yönetim Kurulu toplantısında Halil Tunç bakın 


. yine neler geveliyor : 


«DİSK'e bağlı işçiler, Devlet Güvenlik o Mahkemelerini' bahane ederek direnişe gi- 


rişmişlerdir. Aslında bu, de- 


mokratik rejimi yıkmayı hedef alan bir harekettir.» 

İşveren örgütlerinin yöneticileri Halit Narin, Rafet İbrahimoğlu ve Şükrü Er, sermayenin en sömürücü ve gerici kesiminin çıkarları adına davranırken aynı dili kullan: maktadırlar. 

Sermayenin kanlı faşist tırmanışını, bunun köşe taşlarından biri olan Devlet Güvenlik -Mahkemelerini o «demokratik rejim» olarak sunmaktadırlar. MC'ye karşı sürdürülen mücadeleyi demokratik rejimi yıkmayı hedef alan hareket» diye adlandırmaktadırlar. 

Halil Tunç, aynı yönetim kurulu ( toplantısında şöyle demektedir: «Ülkemizde bir- çok politikacı, bilim adamı, gazeteci, düşünür, olayları doğru teşhis etme maharetini göstermemekte, ya da buna cesaret edememektedir.» Ve ardından, bu politi 


kacı, bilim adamı, gazeteci, düşünür ve aydınları, «demokratik rejime» inanma- 


makla, onu yok etmeyi arzulamakla ve bu yoldaki «anarşist hareketleri» alkışlamakla suçlamaktadır. 


Tunç'ların «demokratik rejim» derken o kastettikleri, sermayenin sömürü ve kâr atını dörtnala koşturduğu, faşizmin kanlı pençesinin yürürlükte olduğu rejimdir. Faşizme karşı ve demokrasi uğrundaki mücadeleyi, bu mü cadeleys katılan politikacıları ve aydınları, bütün ilerici ve yurtsaverleri suçlayan Tunç, bunu yaparken, oNarin'lerle, 


İbrahimoğlu'larla, Er'lerle ay- 


nı ağzı kullanmaktadır. 
Kısacası, burjuvazinin sınif işbirlikçisi Tunç - Şide yönet'mi, «sermayenin en sömürücü ve saldırgan kesimi olan teke'ci unsurlarının kan- 


"lı diktatörlüğü» demek olan 


faşizmin tırmanışına daya- 


naklık yapmaktadir. Bunu ya- 


parken, bütün ilerici örgüt ve kişileri, işçi s:nifı başta. tüm emekçi kitleleri ve Türk-İş içindeki sosyal demokratik muhalefeti. yani halkin en geniş bölümünü karşısına almaktadır. 

Bu nedenle: 

— Sarı Türk-İş yönetimine, Tunç - Şide kliğine karşı mücadele, kapitalist sömürüye karşı müccdele demektir. 


— Sarı Türk - İş yönetimine karşı mücadele. tırmanon faşizme karşı mücadele demektir. 

— DGM'ye karşı mücadele ile Tunç - Şide kliğine karşı mücadele birlikte verilecektir. 

— Türk - İş yönetici kliği, savunduğu gerici-faşist güçlerle birlikte göçüp gidecektir. 


Vaşington Portakalı 

ali! Tunç demiş ki: 

H «— DİSK'in grevi fiyaskodur, Belediye Başkanları iş a yerlerini bizzat tatil etmişlerdir. Mesele bundan ibaret- 

» ; 

Türk-İş Genel Başkanı, işçi direnişlerinin başından beri sermayenin hizmetinde büyük çahalar göstermiş, Saban televizyonunda işverenle birlikte boy göstermiştir. Ne var ki direnişlerin, demir-çelik kesiminden petrole, otobüs işletmelerinden temizlik işçilerine değin çaplı bir yayılma gösterdiğini herkes biliyor. Son eylemler, emekçi bilinçlenmesinin göstergesidir. Tunç, bu eylemde patrondah o yana hizmetleriyle tarihe yazılmıştır. 

Halil Tunç'un adı ve sanı şöyle belirlenecek: 

— İşçi davasına ihanet eden sendikacı! 

Üstelik, Tunç, DİSK'in eylemini sermaye güdümündeki politikacılar gibi saptırmaya yeltenmektedir. DİSK'in genel grevi saptayan bir kararı yoktur. Bu konuda DİSK Yöne- en ve Başkanlar Konseyinin aldığı karar iki yön- 

Ür; i ; 

1) Cephe iktidarının Anayasal ve demokratik yoldan düşürülmesine ve halktan yana bir iktidarın kurulmasına kadar tüm ülkede genel yas ilânı kararlaştırılmıştır. Genel yas, iki eylem biçiminde yürütülecektir: a) Sessiz yürüyüşler, b) Mitingler 

2) Anayasal ve demokratik haklarını —DİSK’in «Taba- nin söz ve karar sahibi olma» temel ilkesi içinde kullana bilmesi açısından— DİSK'in bütün işçi üyeleri serbest br rakılmıştır. 

Yöneticilerin aldığı iki karar birbirinden ayrıdır. Türkiye'nin her yanında direnişler, emekçilerin kendiliğinden davranışlarıyla yürürlüğe girmiştir. Bu eylemlerin çapı, yoğunluğu ve gücü bakımından fiyasko olduğunu söylemek, ancak Halil Tunç gibi bir sendikacıya yakışır; olayların niteliği, kamuoyunun ölçebileceği kadar meydandadır. 


* 

Ama diyelim ki DİSK, Halil Tunç'un dediği gibi grev iln etmiş olsun, yurt çapında bir genel grev uygulamasına 
geçiisin... Acaba bu girişimi ilk kez DİSK mi yapıyor? 16 
haziran 1975'te Türk-İş İzmir'de genel grev ilân etmedi mi? 
Genel grev yasalara aykırı düştüğü için Türk-İş'in eylemi yasadışı ilân edilmedi mi? Neydi o eylemin çapı ve niteliği? 
MESS (Madeni Eşya Sanayicileri Sendikası)nın bu konuda- ki gizli raporunda, Türk-İş'in İzmir'deki genel grevini İş» veren şöyle değerlendiriyor: 

«— 1975 yılı içinde uygulanan en önemli yasa dışı eylem, İzmir'deki genel grev olmuştur. 16 haziran 1975 tarjhinde Türk-İş ve Türk-İş'e bağlı sendikalar tarafından uygulanan bu grev, gerek amacı, gerek uygulanışı bakımından tam bir başarısızlık örneği olmuştur. Kıdem tazminatı ya sasının Meclislerden geçmesi amacını taşıyan bu eylem, Halil Tunç'un İzmir'de elektrikleri kesmesiyle başlamış, ancak elektrik olmamasına rağmen işyerlerindeki pek çok 
işçi çalışmaya devam etmişlerdir. Üye işyerlerimizdeki 5441 
işçiden yâlnız 984'ü bu eyleme katılmıştır. Bu, yüzde 10 
gibi çok küçük bir oran teşkil etmektedir.» i 

Tunç'un genel grevi böyle olmuştur. Şimdi bu Tunç, son İşçi direnişlerini fiyasko diye o nitelemeye çabalıyor. 
Tunç'a, genel grevde elektrik şalterini indirme olanağını kim tanıdı? İşte bu Tunç, şimdi Belediyelerin DİSK işçilerine yardım ettiğini söylüyor. Tanrı şaşırtmasın insanı, bir kez... Elekirik şalterini indirip genel grevi başlatan Tunç, o gün tutuklanmadı bugün genel grev kararı vermiyen DİSK yöneticileri tutuklandılar. Tüm olaylar sermaye ikti. 
darının Tunç'un kişiliğinde portakal rengi bir yandaş gördüklerini simgeler; hem de bu portakal, Türkiye çifliğinde yetiştirilmiş Vaşington portakalıdır. 

Ama Tunç'un Genel Başkanı olduğu örgütte bir de , Sosyal demokratlar var. Onlar ne yapıyorlar? 

Susuyorlar. 

Niçin susuyorlar? Halit Mısırlıoğlu niçin susuyor? İs. 
mail Topkar niçin susuyor? TGS neden susuyor? Hangi sendikadan olursa olsun, işçiye ve işçi temsilcisine yapılan baskıyı protesto gerekmez mi? Bu ne biçim emekçi dayanışmasıdır? 

Şunu iyi bilelim ki, işçi uyanışının tarihi tüm dünyada baskılara başkaldırmayla gelişmiştir. Baskılara başkaldiran DİSK'çiler büyüyecek; susan ve boyun eğenler küçü- 
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